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Mededelingen voor week 38
en de dienst op 17 september

Liturg: Marco Wittenberg
Spreker: Marco Wittenberg

Thema: Samen onderweg… in je huwelijk!
n.a.v. Philippenzen 2: 1 - 5

● De eerste collecte is voor de gemeente. Vandaag is de tweede collecte voor het
steunfonds van christelijk onderwijs in België. Herman Spaargaren zegt er het volgende
over: ‘Ik wil deze collecte hartelijk aanbevelen, omdat daar, in het verlengde van ons
zendingswerk, de nieuwe leiders van de gemeente worden gevormd. Er is momenteel veel
onrust in België over het openbaar onderwijs. In Wallonië hebben boze ouders zelfs scholen in
brand gestoken, omdat er niet naar hen geluisterd werd. Daarom is het des te belangrijker om
het Christelijk onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Bedankt dat jullie daarbij willen
helpen.’

● Zingen: 654, 194, 181, 270, 624, 625, 731 en 626.
● Zondag is er weer kinderdienst en de kinderen kunnen direct naar hun eigen lokaal. Het

thema voor deze eerste kinderdienst is feest, het Joods Nieuwjaar! Alle kinderen van groep 1
t/m 8 zijn vanaf 9.45 uur welkom.

● Vanaf deze zondag gaan we verder met de Bijbelstudie op zondag. Op elke eerste en
derde zondag van 20 tot 21 uur lezen we samen in de Bijbel. Dit jaar behandelen we het boek
Exodus. Iedereen is welkom, je hoeft alleen maar een Bijbel mee te nemen. We komen bij
elkaar in Ouverture.

● Op woensdag 27 september hebben we om 20:00 uur een extra Gemeente Avond
rondom de Goede Herder Kerk. In de aula van het Scala College zullen we uitgebreid de tijd
nemen om jullie bij te praten over de onderhandelingen en onze planning voor de komende
maanden. De verwachting is nu dat we dan op woensdag 25 oktober met elkaar kunnen
stemmen over de aankoop. We zijn dankbaar voor hoe het proces tot nu toe loopt, al blijft
gebed cruciaal! Bidt u mee?

● Om alvast te reserveren in de agenda: op woensdagavond 11 oktober, 28 februari en 22
mei zijn er thema-avonden gepland waarbij we dieper zullen ingaan op ons jaarthema
'samen onderweg'. Van harte uitgenodigd!

● De kringen gaan in september weer van start in de even weken. De kringen-folder is door het
kerkelijk bureau naar iedereen in het bestand gemaild. Heb je deze gemist, zit je nog niet op
een kring of wil je wisselen van kring, neem dan contact op met de bedieningsleider kringen,
Henk-Jan van Houten (06-11013071) of via mail: henknanda@gmail.com.

CONTACTEN:

Voorganger:
Marco Wittenberg
voorganger@bapnoord.nl
06-27485147

Vragen over gemeente:
Hans Stapper
secretaris@bapnoord.nl
06-40373493

Mededelingenblad:
mededelingen@bapnoord.nl
Deadline voor dit blad is
donderdagavond 23.00 uur

Bankrekening gemeente:
NL19INGB0004683808
T.n.v. Bap. Noord.

Gemeenteblad:
Kopij naar:
gemeentenieuws@bapnoord.nl

Website:
bapnoord.nl Wachtwoord
vergeten? Stuur een mailtje naar:
website@bapnoord.nl

Jeugd:
jeugdwerk@bapnoord.nl

Kerkelijk Bureau:
e-mail bureau@bapnoord.nl

Pastorale zorgvragen:
Mail pastoraat@bapnoord.nl
Bij zaken die niet kunnen wachten
kan de voorganger gebeld worden.

Gebedsmail of persoonlijk
gebed nodig:
Neem contact op met René en
Caroline Blom of bel naar
06-11440902 of mail naar
gebedsmail@bapnoord.nl

1e en 2e collecte:
We maken gebruik van onze eigen
app voor de collecte. Bijdragen kan
via de app of voor gasten via de
volgende link: Geven of scan de QR
code



Vandaag is het thema Samen onderweg… in je huwelijk.

Voor bij de preek:

● Van verliefdheid naar verbondenheid
● Gericht op Jezus: ook in je huwelijk
● Trouwen = vertrouwen = veiligheid

Om te lezen:

● Sue Johnson, Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie
● Nicky & Sila Lee, Ik ook van jou! Handboek bij een huwelijk
● Gary Chapman, De vijf talen van de liefde
● Larry Crabb, Bouwen aan een gelukkig huwelijk
● James & Shirley Gobson, Nachtlicht. Een dagboek voor echtparen

Om te kijken:

● I Love You, But Sometimes You Drive Me Crazy…
https://www.youtube.com/watch?v=ClPBM0jhu_Y

● Laugh Your Way Through A Better Marriage -
https://www.youtube.com/watch?v=nWkPOFz3RSk

Om te luisteren:

● Relatie 2.0 https://spotify.link/n0MZu3Z00Cb
● Waar het op neerkomt https://spotify.link/Od415u500Cb
● Alles is liefde https://spotify.link/cDlf4Hh10Cb
● Samen door een relatiecrisis
https://open.spotify.com/episode/0IU4pHMJr9Yuuy83VcisDA?si=c1CWYybDSOuldkYsc
xoofg

W O P P E R W O R K S H O P 2 4 - 9

Volgende week is er voor de tieners van 12-16 jaar de eerste wopper workshop van dit
seizoen. Het thema van dit jaar: Het grote verhaal van de bijbel. De eerste keer gaan we
met elkaar kijken naar het ontstaan van de Bijbel.

Hoe komen we aan dit boek? Wie heeft de bijbel geschreven, wanneer en onder welke
omstandigheden?

Samen duiken we in dit boek geschreven door verschillende schrijvers. Er waren
koningen, herders, soldaten, wetgevers, vissers, staatslieden, hovelingen, priesters en
profeten, een tentenmaker en een heidense arts, om nog maar te zwijgen van anderen
van wie we niets afweten behalve dan de teksten die ze hebben geschreven.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar, neem dan je bijbel mee en loop volgende week als de
jongere kinderen naar de zondagsschool gaan achter Annette en Sandra aan. Je komt
dan vanzelf in het juiste lokaal terecht.



Relatieworkshop: van stoeien naar groeien

Heb jij dat ook weleens? Je houdt van elkaar en toch sta je soms opeens
tegenover elkaar. Stom! Vind je ook niet? Hoe komt het toch dat je
telkens in dezelfde patronen terechtkomt? En wat kun je er aan doen?
Dinsdagavond 26 september a.s. wordt deze workshop gegeven in
Ouverture, inloop vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur start de workshop
waarbij twee echtparen ons meenemen in een actief programma waar
we mogen leren van hun persoonlijke verhalen en waarin we ook zelf
zullen oefenen met praktische opdrachten. Het mooiste is als je als
echtpaar samen kunt komen. Graag van tevoren opgeven bij Marco
Wittenberg, voorganger@bapnoord.nl.
Voor meer informatie: www.marriageencounter.nl.

N I E U W S A L P H A C U R S U S

De eerste Alpha cursus is op 7
september van start gegaan met 9
deelnemers, heel mooie gesprekken en
een heel fijne sfeer! Hier zijn we heel
dankbaar voor.

De tweede Alpha cursus gaat
aanstaande woensdag 20 september
starten. Is de Alpha cursus iets voor jou
of iemand die je kent? Aanmelden kan
nog steeds via alpha-cursus.nl of bij
Ewoud en Marjolein Poot (06
42634306).

Bid je mee dat veel mensen via de Alpha
cursus Jezus mogen leren kennen?

Je kunt mensen uitnodigen met de flyers. Deze zijn ook op te vragen bij
Ewoud of Marjolein Poot om door te sturen via Whatsapp met een
persoonlijke uitnodiging erbij.

Heb je vragen over de Alpha cursus, stel ze gerust aan Ineke van Blooijs,
Ewoud of Marjolein Poot




